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Requliere openingdagen & tijden in de zomer van 2019 voor bezoekers van Synagoge Groning
zo. + di. /m do.van13.00- 17.00uur
In oktoberis de synagogep 1, 2,9 en 22 oktobergeslotenvoor bezoek
Voor alle eventuele andere uitzonderingen op de openingstijderhi&lik



https://www.synagogegroningen.nl/contact

Activiteiten en evenementen in en rond Synagoge Groningen
in oktober 2019 met vooruitblik naar november

Klik op de blauwe tekst om direct naar de informatie te gaan

De Ontzagwekkende Dagen in september en oktober 2019 (5780)

De weken vanaf 30 september tot en met 22 oktober zitten vol Joodse feestdagen:
Rosj Hasjana, de 10 Ontzagwekkende Dagen, (voorbereiding op) Jom Kippoer,
Soekot én Simchat Thora. Hieronder opnieuw de informatieve bijdrage van
Catharina Groenendal uit de rubriek ‘Van Mazzel en Sores’ van vorig jaar,
meét aangepaste data (') voor 2019. LEES VERDER vanaf pag. 3.

De indrukwekkende rede van Winnie van Hasselt van 1 september,
gehouden in de synagoge bij de gedenking van de weggevoerde bewoners en
verzorgers uit het voormalig Joodse bejaardentehuis ‘Beth Zekenim’,
nu hier volledig na te lezen vanaf pag. 12

5 oktober workshop 'Vertel uw verhaal met Hebreeuwse letters'
In GRID/Grafisch Museum kunt u met inkt en sjablonen Hebreeuwse letters
met uw eigen verhaal verbinden.LEES VERDER op pag. 8

13 oktober Naar verre landen met Klezmer & Co
Altijd op de vlucht zijn. En daardoor eindeloos verlangen naar een eigen thuis. Dat is
het thema van het concert In di waitene lender van Klezmer en Co. In nieuwe
samenstelling, met de nieuwe violiste Marjolijn Mellema. Beleef het mee: pijn,
eenzaamheid én hoop. LEES VERDER op pag. 9

24 t/m 29 + 31 oktober: Kijkdagen en veilingavond Richard ter Borg
U kunt weer werk van De Ploeg bekijken én, als u iets moois ziet, ook kopen in
Synagoge Groningen! Want Richard ter Borg houdt er weer kijkdagen en een veiling.
LEES VERDER op pag. 10

OM ALVAST TE NOTEREN IN UW AGENDA YVOOR NOVEMBER

vOoor en na 9 november: Kristallnacht-herdenking; diverse activiteiten
0.a. op 10 november houdt rabbijn Awraham Soetendorp in Synagoge
Groningen de herdenkingslezing. LEES VERDER op pag. 11
Lees ook de aankondiging in de nieuwsbrief van augustus.


https://www.synagogegroningen.nl/download/sfs-nieuwsbrief-augustus-2019pdf/8767288bf8aa2606dd24ce050e8d5c92aecb3a94

De Ontzagwekkende Dagen in september en oktober 2019
De tijd vanaf 30 september tot en met 22 oktober zit vol Joodse feestdagen: de
‘10 ontzagwekkende dagen’, waarin men zich vanaf Rosj Hasjana (30 sept.+1 okt.)
voorbereidt op Jom Kippoer (9 okt); dan Soekot (14 t/m 20+slotfeest 21 okt.)
en tenslotte Simchat Thora (22 okt.)

Hier opnieuw de informatieve bijdrage van Catharina Groenendal uit de rubriek
&an Mazzel en Soresdéuit 2018, over deze feesten. Met aangepaste data voor 2019.

< Sjofarblazers

Zondagavond 29 september 2019 beginnen
de tien heiligste dagen van het Joodse jaar.
Die avond begint het Joods Nieuwjaar (Rosj
Hasjana) en vanaf die datum volgen de dagen
van ingetogenheid en erkenning van
tekortkomingen. Woensdag 9 oktober volgt
dan de Grote Verzoendag (Jom Kippoer).
Tijdens deze meest betekenisvolle dagen
binnen de Joodse religie bezint ieder zich op
het eigen gedrag van het afgelopen jaar, vraagt vergeving aan de
betrokken medemens voor begane “fouten”, vraagt vergeving aan
HaSheem ( = de Naam, een aanduiding voor God) en hoopt dan vanaf
Jom Kippoer met een schone lei te kunnen beginnen. Deze dagen zijn
vooral gericht op de individuele persoon en minder op de geschiedenis
van het volk.

Het jaar 57807

Rosj Hasjana wordt altijd gedurende twee dagen gevierd. Dagen waarop
men niet mag werken. Rosj = hoofd/ begin en Sjana = jaar, dus deze
dagen zijn de ‘kop’ van het nieuwe jaar. Dat nieuwe jaar is nu 5780.
Hoe komt men tot dit getal?

De Joodse geleerden hebben, lang geleden, via de in de bijbel
overgeleverde leeftijden van de aartsvaders en -moeders en van de
mensen uit de oertijd (van Noach terug tot Adam en Eva), berekend
hoeveel jaren er sinds de schepping zouden moeten zijn verlopen.

De gangbare christelijke jaartelling gaat uit van het jaar dat Jezus (rabbi
Jeshua) geboren zou zijn. Tja, verschillende keuzes, zoals ook de
Joodse dagen altijd de avond ervoor beginnen, bij zonsondergang en
hier om middernacht.

De twee hele dagen Rosj Hasjana, die dit jaar op 30 september en 1
oktober vallen, zijn zogenaamde Jom tov dagen: dan mag er niet
gewerkt worden.



Belangrijk symbool

In de synagoge zie je veel wit. Ook het voorhangsel van de Thorakast is
wit. Deze kleur symboliseert de idealen van reinheid en nabijheid van
God en verhoogt de plechtige sfeer.

Het belangrijkste symbool van Rosj Hasjana is de sjofar, de ramshoorn.
Het sjofar blazen gebeurt 0.a. vanwege het bijbehorende Bijbelverhaal
dat op Rosj Hasjana wordt gelezen. Dat gaat over het offer dat God van
Abraham en Sarah vraagt, namelik om hun lang verwachte en enige
kind Isaék te offeren.

Als Abraham daartoe bereid blijkt (hoe was Sarah er aan toe?) en Isadk
al op het offerblok ligt, hoort Abraham dat hij toch niet zijn zoon hoeft te
doden. In plaats daarvan werd er een ram geofferd. Dit dier werd, met
z'n gekromde hoorns verward in een struik, vlakbij de offerplaats
aangetroffen. Men zegt ook wel dat het Gods bedoeling was dat Isaak
symbolisch aan God zou worden gewijd, om via hem het Joodse volk te
doen ontstaan. De Hebreeuwse bijbel (Tenach) noemt vooral
nakomelingen in de lijn van de vader, wat in die tijd gangbaar was.

Sjofar blazen

In de maand ervoor wordt al in veel synagogen sjofar geblazen, meestal
op de ochtenden van de werkdagen, ter voorbereiding op Rosj Hasjana.
Er wordt die Nieuwjaarsdag verschillende keren op de sjofar geblazen, in
totaal honderd keer. Er zijn drie verschillende geluiden te onderscheiden:
één langgerekte blaastoon, drie middelmatig lange, klagende geluiden
en negen snel na elkaar komende, korte stoten.

< Sjofar blazen in de synagoge

De ene lange stoot van de sjofar is het geluid
van de kroning van God de Koning.

De drie middelmatig lange stoten zijn volgens
7# ' de kabbalisten (Joodse mystici) het snikken van

e het Joodse hart, dat verlangt naar groei, naar
verder reiken, naar een beter mens worden.

‘4 De negen korte hoornstoten, snel achter elkaar,
zijn een soort alarm, dat moet opwekken uit een geestelijke sluimer. De
Sjofar roept op tot helderheid, oplettendheid en concentratie. De letters
sj, f en r van sjofar vormen de stam van een werkwoord dat “verbeteren”
betekent.

Je gebreken en tekortkomingen beschouwen.
Rosj Hasjana wordt ook wel de Oordeelsdag genoemd. Het is de
bedoeling om aan zelfonderzoek te doen. Men herdenkt op Rosj Hasjana



o.a. de opdracht om iets goeds van de wereld te maken. Er wordt tien
dagen lang ernstig stilgestaan bij deze opdracht. In hoeverre heb je je
als een goed mens gedragen? Wie wil je vergeving vragen, wie heb je
gekwetst, benadeeld, genegeerd? Wie wil je zelf vergeven? Deze dagen
kan je gebruiken om het weer goed te maken, daar moet je zelf actie
voor ondernemen, door berouw te tonen en om vergeving te vragen.

Je wordt geacht dit te doen vo6r Jom Kippoer.

De goede en slechte daden die betrekking hebben op je verhouding tot
de Joodse leefwijze, worden aan HaSheem voorgelegd. In het gebed
Avinoe Malkenoe (= onze Vader onze Koning) wordt gevraagd om
vergiffenis voor begane fouten.

< Challe

Gebruiken en traditie

Bij Joods Nieuwjaar horen ronde broodjes
(challes), zoals van een slakkenhuis, zoete
appeltjes en honing en honingkoek. De ronde
challe en het zoet staan symbool voor een
ononderbroken en zoet nieuw jaar. Daarom
wordt er deze dagen ook geen zuur of zout
eten genuttigd. Vooraf aan de eerste
avondmaaltijd wordt een schijfje appel in honing gedoopt, nadat men de
wens voor een goed en zoet nieuw jaar heeft uitgesproken.

In de synagoge hoor je deze dagen veelvuldig de wens ‘Sjana tova’= een
goed jaar (tov= goed). Andere wensen zijn 0.a. Sjana Tova Oemetoeka,
dit is de wens voor een goed en zoet nieuw jaar en “Chag sameach”
oftewel goede feestdagen.

Een belangrijke wens in deze dagen is om in
het nieuwe jaar opnieuw door God te
worden ingeschreven in het Boek van het
Leven.

< Deze wens staat vaak ook op de
Nieuwjaarskaarten die verstuurd worden.

=~ Sommige leden van een orthodoxe Joodse

gemeente gaan naar een rivier om daar

symbolisch hun zonden weg te werpen, het zogenaamde Tasijliech. In

vroeger tijden werd daar de Zondebok voor gebruikt: een bokje dat de
woestijn in werd gestuurd.




Jom Kippoer

Aan het eind van die tien dagen, op woensdag 9 oktober 2019, is het
Grote Verzoendag, die dus dinsdagavond de 8% begint. Jom Kippoer,
voluit: Jom ha-Kippoeriem betekent Dag van de Vergevingen. Dit is de
allerheiligste dag van het Joodse jaar. Die avond steken de vrouwen in
huis drie kaarsen aan, twee zoals bij iedere sjabbat en één kaars die 25
uur blijft branden. Er wordt niet gewerkt op Jom Kippoer en er wordt 25
uur gevast (niet eten en niet drinken) door ieder vanaf 12 jaar (meisjes)
of 13 jaar (jongens) die daartoe in staat is. Die avond gaat men naar de
synagoge.

Daar wordt het beroemde Kol Nidrei gereciteerd. Kol Nidrei beteken:
‘Alle Geloften'. Het gaat hierbij om het nietig verklaren van alle geloften
die men heeft afgelegd en van de verplichtingen voor zichzelf die men op
zich heeft genomen (vanuit emotie of onbezonnenheid) maar die
(redelijkerwijze) onuitvoerbaar zijn. De tekst werd door meerdere
componisten op muziek gezet en is vooral in de versie van Max Bruch
zeer populair geworden. De liberaal Joodse Gemeenten handhaafden de
melodie, maar hebben de tekst enigszins gewijzigd; zij leggen de nadruk
op de terugkeer naar God.

Tijdens de Sjoeldienst wordt er om verzoening en vergeving gevraagd. In
de tekst van die dag worden misstappen van de mens opgesomd:
machtsmisbruik, roddel, vreemd gaan enz. In het gebedenboek volgt na
elke zes zonden de smeekbede om vergeving, gezongen op oude
melodieén. Je kunt deze dag alleen vergeving krijgen voor zonden die je
jegens God hebt begaan. Aan het eind van de dag, bij zonsondergang,
hoop je, in ontzag, dat God gunstig over je heeft beslist, zodat je weer
wordt ingeschreven in het Boek van het Leven. Maar het is ook een
feestdag, want je vertrouwt op Gods erbarmen en grote
vergevingsgezindheid, mits berouw en inkeer oprecht zijn.

Er is die dagen meestal een warme sfeer en een gevoel van
saamhorigheid in de synagoge.

Nog meer feestdagen

Vanaf zondagavond 13 t/m 20 oktober 2019 wordt het Loofhuttenfeest
(Soekot) gevierd. Dit feest begint altijd vijff dagen na de Grote
Verzoendag. Oorspronkelijk was Soekot een herfstfeest, maar nu wordt
de uittocht uit Egypte en vooral de 40-jarige tocht door de woestijn
herdacht.

Rondom deze dagen is er extra drukte in de synagoge, omdat leden van
de Joodse Gemeente druk doende zijn met het inrichten van de loofhut



op het pleintje achter de synagoge en met het voorbereiden van o.a.
gezamenlijke maaltijden in deze loofhut.

En dan wordt dinsdag 22 oktober 2019 het vrolijke Simchat Thora
gevierd, oftewel Vreugde van de Wet. Dan worden de laatste regels van
de Thora uit het boek Deuteronomium gelezen en het eerste deel uit het
boek Genesis, waar de Thora mee begint.

En zo komt er dan een einde aan een hele reeks Joodse Feestdagen in
deze periode.

Maar eerst wens ik alle Joodse lezers een goed en zoet Nieuw Jaar.

Een goed en zoet jaar

gebruikte bronnen:

Lou Evers en Jansje Stodel: Jodendom, een heldere inleiding
Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap (red.) Wegwijs in het Jodendom
Website: https:/lwww.beleven.org/feesten/lijsten/religie.php?godsdienst=Jodendom

samengevat:
de tien ontzagwekkende 30 september+1 oktober Rosj Hasjana
dagen (Jamiem Nora’iem) 9 oktober Jom Kippoer

14 tot en met 20 oktober | Soekot
21 oktober @ Slotfeest Soekot

22 oktober  Simchat Thora

klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave


https://www.beleven.org/feesten/lijsten/religie.php?godsdienst=Jodendom

Letters vertellen jouw verhaal
workshop waarin een kunstenaar en een medewerker van de Synagoge
én een medewerker van GRID Grafisch Museum samenwerken.

workshop: Letters vertellen jouw verhaal
datum: zaterdagmiddag 5 oktober 2019

locatie: GRID Grafisch Museum

adres: St. Jansstraat 2 9712 JN GRONINGEN

tijdstip: 14:00-16:00 uur

prijs: € 8,75 + entree museum (a € 7,75); normale kortingen geldig

opgeven: reserveringen@gridgroningen.nl info: www.gridgroningen.nl

De Hebreeuwse taal en letters zijn niet alleen een praktisch
communicatiemiddel tussen mensen maar zitten ook vol verhalen en
symboliek. Daarom krijgen deelnemers aan de workshop Letters
vertellen jouw verhaal in stappen te leren hoe ze een verbinding kunnen
leggen tussen de letters en hun eigen thema of persoonlijke verhaal.
- Met drukinkt, inktrollen, Hebreeuwse
. lettervormen en sjablonen kunnen de
deelnemers uitdrukking geven aan wat
~ bij hen leeft en wat de letters hen
vertellen. Bij deze techniek heeft ook
het toeval een zekere rol : de
combinatie van verschillende
sjablonen en kleuren zullen telkens
weer een verschillend en verrassend
resultaat opleveren.
Deelnemers worden niet onvoorbereid
aan het werk gezet. Tijdens een
inleiding komen ze het nodige te
weten over de geschiedenis en de
basisprincipes van het Hebreeuws
alsook over de voor Werkman
typerende werkwijze.

De letter Shin, in het kwadraatschrift naar
de vormgeving in de Qumran-rol van het
boek Jesaja, eind 2° eeuw v. o. jaartelling.
De letter Lamed
in modern Hebreeuws (lvrit)
vormgeving door Kaya Wollf. >

U
klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave



mailto:reserveringen@gridgroningen.nl
http://www.gridgroningen.nl/

Naar verre landen met Klezmer & Co
Muziek over hoop en verlangen, ballingschap en muzikale uitwisseling

concert: In di waitene lender, Klezmer & Jiddisje zang uit Groningen
band: Klezmer & Co, bestaande uit:
Carla da Silva: zang- en vertelstem;
Albert Bleeker: tuba en percussie;
Wim Lever:accordeon;
Marjolijn Mellema: viool
datum: zondagmiddag 13 oktober 2019
locatie:  Synagoge Groningen
adres: Folkingestraat 60 9711 JZ Groningen
entree: € 10,- (reserveren: klezmerenco@gmail.com)
website: www.klezmerco.nl

In een nieuwe samenstelling — met Marjolijn Mellema op de viool - brengt
Klezmer & Co het programma ‘In di waitene lender’ ten gehore in de
Groninger synagoge. Het programma vertelt over ballingschap en over
het verlangen en zoeken naar een ‘thuis’. Dit universele thema komt in
de Joodse geschiedenis met herhaling terug: er was meestal een
kwetsbaar evenwicht en een nieuwe verbanning lag altijd op de loer.

De band wil de muzikale uitwisseling laten horen die voortkomt uit het
samenleven tussen Joden en hun omgeving en daarnaast de pijn en
eenzaamheid van op de vlucht zijn, de hoop op een nieuw leven in het
vrije Amerika en de nieuwe vormen die de Joodse muziek daar
aanneemt.

{ "
V.l.n.r.: Marjolijn Mellema, Albert Bleeker,
Carla da Silva,Wim Lever. © foto: Michiel Megens.

klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave


mailto:klezmerenco@gmail.com
http://www.klezmerco.nl/

Kijkdagen en veilingavond Richard ter Borg

Opnieuw organiseert kunsthandel-galerie-veiling Richard ter Borg een
aantal kijkdagen met daarna een veiling in Synagoge Groningen.

De kijkdagen zijn van 24 tot en met 29 oktober.

De veiling volgt op 31 oktober.

Bl LS :

kunsthandel / galerie / veiling

Tijdens de kijkdagen kunt u geheel gratis een groot aantal schilderijen en
grafisch werk bewonderen uit de collectie van Richard ter Borg.

De nadruk ligt wederom op werk van Noordelijke en Groningse
kunstenaars, in het bijzonder op die van leden van ‘De Ploeg’, zoals
Johan Dijkstra, Jan Altink en Jan Wiegers.

Hoogtepunt van de kijkdagen én van de veiling is een bijzondere
collectie van Jannes de Vries. Deze collectie bevond zich tot voor kort
in Zwitserland en wordt nu in Synagoge Groningen door Richard ter Borg
geveild.

Meer informatie: www.terborg.com

klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave

10


http://www.terborg.com/

Vooruitblik november 2019: Herdenking Kristallnacht

Ook dit jaar herdenken we in Groningen weer de nacht van 9 op 10
november 1938:de ‘Rijkspogromnacht’, (meestal ‘Kristallnacht’ geheten).
Het Comité Kristallnachtherdenking Groningen organiseert i.s.m. met
een aantal instellingen in de periode v66r en na 9 november a.s. op
meerdere locaties evenementen.

Nadere informatie over al die activiteiten (inclusief data en tijdstippen) is
eind oktober/begin november te lezen in de nieuwsbrief voor november.
Hieronder alvast kort aangestipt wat u dan kunt verwachten:

zondagmiddag 10 november

9 Stille tocht, vanaf het Waagplein, naar de synagoge gevolgd door een
uitgebreid programma in Synagoge Groningen aan de Folkingestraat,
gepresenteerd door Bertien Minco.

Lezing 15:00 wuur: (inloop 14:30 wuur) ter herdenking van de
Kristallnacht, door rabbijn Avraham Soetendorp.

Liederen, gezongen door ‘De Volksstem’.

Gedichten, geschreven en gebracht door leerlingen van het
Werkmancollege.

Expositie, georganiseerd door het Grafisch Centrum Groningen.

+ =A =1 = =4 =

++

Overige activiteiten, georganiseerd door andere instellingen die op hun
eigen locatie deelnemen aan de herdenking van de Kristallnacht:

9 Boekpresentatie van ‘De oorlog in mij, door Barbara Bulten;
organisatie: Boekhandel Godert Walter.

9 Lezing over het boek ‘Ich und Du’ van Martin Buber a.d.h.v. druksels
van H.N. Werkman; in: Cursuscentrum De Poort, Moesstraat 20.

1 Workshop rond ‘Chassidische legenden’ van Buber/Werkman; in:
GRID Grafisch Museum Groningen.

1 Lezing i.s.m. Amnesty International; bij het: Humanistisch Verbond,
W.A. Scholtenstraat 2. [spreker en onderwerp nog onbekend].

1 Lezing over haar boek ‘Het Uiterste der Zee’, door Pauline

Broekema; in: Synagoge Winsum.
1 Film ‘Van Suikerriet en Terugkeer’; in: Synagoge Zuidlaren.

klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave
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Rede gehouden op 1 september 2019 in Synagoge Groningen,
bij de herdenking van de weggevoerde bewoners en verzorgers van het
voormalig Joodse bejaardentehuis Beth Zekenim aan Schoolholm
door Winnie van Hasselt

“Vandaag staan wij stil bij de slachtoffers van Beth Zekenim.
Dankzij het initiatief van Joop Woldring en het werk van heel veel
anderen.

Winnie van Hasselt tijdens de lezing in de synagoge op 1 september 2019.

Letterlijk hebben we net bij ze stilgestaan op het pleintje voor
Schoolholm 26 *, bij de prachtige gedenksteen van Olga Wiese; figuurlijk
staan we nu bij ze stil in deze sjoel. De meeste slachtoffers van wie u de
namen door Jan Visser hebt horen voorlezen zijn op woensdag 9 maart
1943 gearresteerd bij de ontruiming van het tehuis, hun thuis.
Buurtbewoners herinnerden zich later hoe de bejaarden in de bedden op
het Zuiderdiep stonden te wachten op de vrachtauto’s en bussen
waarmee ze afgevoerd werden. Alle bewoners werden naar Westerbork
gebracht, de meesten zijn vandaar op 17 maart op transport naar
Sobibor gesteld.
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Niet allemaal werden ze op transport gesteld. Wilhelm Wolff niet. Hij was
geboren in Ostfriesland. In 1938 kwamen hij en zijn Hongaarse vrouw
vanuit hun toenmalige woonplaats Berlijn naar Nederland, naar
Groningen. Ze hoopten en ze dachten hier veilig te zijn. Mevrouw Wolff-
Kohn overleed in januari 1940. Meneer Wolff stierf in Westerbork op 29
april 1943. Was hij te oud, was hij te ziek om naar Sobibor te worden
vervoerd?

Mijn broer Ron herkent drie fasen in de wegvoering van de Groninger
Joden. De eerste fase betreft het zenden van ‘werkloze’ Joodse mannen
naar werkkampen in het Noorden en Oosten van het land. Er waren in
die tijd erg veel Joodse werklozen. Ze waren door de bezetter opzettelijk
werkloos gemaakt. Zo mochten Joodse leraren alleen aan Joodse
scholen werken, Joodse artsen mochten alleen Joodse patiénten
behandelen. Een familielid van mij was huisarts in Aduard. Daar
woonden vier Joden. Hij was werkloos geworden.

Deze eerste fase, dat zenden van de werklozen naar werkkampen vond
plaats in de maanden juni en juli 1942.

De tweede fase speelde zich af in de nacht van 2 op 3 oktober 1942.
Toen werden in één grote razzia al deze werkkampen ontruimd en de
mannen werden — soms te voet — naar Westerbork gevoerd. In diezelfde
nacht werden in Groningen de vrouwen en kinderen van de mannen en
het belangrijkste deel van de overige Joden opgepakt en naar
Westerbork gebracht. Een klein deel bleef achter: zwaar zieken die niet
vervoerd konden worden, mensen met een Sperre van de Joodse Raad
en de bejaarden van Beth Zekenim.

Mijn oom Simon van Hasselt en zijn gezin hadden zo’'n Sperre. Hij was
hoofdonderwijzer van de door de bezetter ingestelde Joodsche School.
Hij dacht dat hij veilig was. De familie Polak van Praediniussingel 15,
Polak van de puddingfabriek AJP - ze woonden in het huis waar wij na
de oorlog hebben gewoond: mijn vader werkte toen wij daar woonden bij
AJP - die familie Polak had zo’'n Sperre. Mijn Tante Bertha Menco-
Denneboom had zo’n Sperre. Haar kleindochter Bertien is hier nu
aanwezig.

In de derde fase werden zij weggevoerd. Daar is niet zo'n precieze
datum voor te geven. Mijn oom Simon en zijn gezin en de familie Polak
werden op 12 februari 1943 in Auschwitz vermoord.

Tante Bertha dook begin maart 1943 onder, gevaarlijk laat. Ze dook
onder met haar twee kinderen. Haar man was al voor de oorlog
overleden. Tante Bertha overleefde met haar kinderen de oorlog. Over
hoe het kwam dat zij, naar het nu lijkt, zo op het nippertje was
ondergedoken, hoe voor haar de onderduikperiode was geweest, over
hoe het was om na de onderduik weer ‘gewoon’ door te gaan met het
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leven heeft ze niets verteld. Nooit. Haar ouders, haar zus en het hele
gezin van haar zus werden weggevoerd en vermoord.

Toen Tante Bertha onderdook woonden de bejaarden van Beth Zekenim
nog in hun huis.

Pas in deze derde fase werden de bewoners en het personeel van Beth
Zekenim weggevoerd.

Vandaag staan we daarbij stil.

Zorg voor wezen, weduwen en armen is een mitswe; een vervulling van
een gebod en de voldoening die het vervullen van het bijbelse gebod
geeft. Het hoorde bij een Joodse gemeenschap. Uit de beginjaren van
de Kille Koudesj Groningen, de Joodse gemeente Groningen, is een
regelement overgeleverd. Het stamt uit 1744. Daarin kwamen al regels
voor over armen- en bejaarden zorg. Want dat was een zorg. Oud en
arm, arm en oud. Dat waren vroeger eigenlijk synoniemen.

Een oom en tante van mijn oma, Naatje Bernard en Elias Izaak Cohen,
woonden hier in deze buurt. Ze kregen negen kinderen, van wie er twee
jong zijn overleden. Toen ze oud werden, niet meer konden werken,
geen inkomen meer hadden, kregen ze iedere week van hun kinderen
leefgeld. Vanaf het overlijden van Naatje in 1920 maakte de tachtigjarige
Elias een rondgang door de familie. Bij elk van zijn kinderen verbleef hij
twee maanden. Hij is zesentachtig geworden. Hij overleed in 1926.

Hoe hij of zijn kinderen die laatste zes jaren hebben beleefd? En zijn
kleinkinderen? Vroegen ze zich verheugd af wanneer Opa weer bij hen
kwam logeren? Of was de vraag: wanneer gaat Opa weer weg?

Dat weet ik niet. Het is te lang geleden. We kunnen het niet meer
vragen.

Zijn kinderen zijn weggevoerd en vermoord. Van zijn kleinkinderen
hebben slechts twee de oorlog overleefd.

Wat gebeurde er met je als je geen kinderen had? En er niemand was
om je in huis te nemen en voor je te zorgen? Mijn oudtante Jantje van
Hasselt had geen kinderen. Ze is nooit getrouwd geweest. Haar vader,
Mozes van Hasselt, overleed toen ze drie was. Jantje was het tweede
kind. In het gezin is voor haar een broer geboren en na haar een zusje
en nog een broer. Moeder Henderica van Hasselt-Joosten stond er
alleen voor. Toen haar man overleed was haar oudste net vijf jaar oud
geworden. Haar jongste een baby. Het zal er geen vetpot zijn geweest.
Sociale voorzieningen waren er niet.

Tante Jantje heeft na het overlijden van haar moeder een tijd ingewoond
bij het gezin van haar zus en zwager op het Zuiderdiep. In 1939 kwam
ze in Beth Zekenim terecht. Wat een zegen. Een modern gebouw

14



voorzien van alle gemakken. En algehele verzorging. Ze was toen 67
jaar. Op 7 maart 1943 werd ze daar eenenzeventig. Het zal geen
feestelijke verjaardag zijn geweest. Twee dagen na die verjaardag
wachtte ze samen met haar medebewoners op het Zuiderdiep. Op een
vrachtauto. Of een bus. In de kou. Het was maart. Tien dagen na haar
eenenzeventigste verjaardag was er een ander vervoermiddel. Een trein.
In Westerbork. Op weg naar het Oosten. Bestemming Sobibor.
Eindbestemming Sobibor.

Het transport van woensdag 17 maart 1943 vanuit Westerbork, het
derde transport naar Sobibor, kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag
20 maart aan in Sobibor. Er werden 35 mannen jonger dan veertig jaar
uitgezocht. Het ging om artsen en personen met een EHBO diploma.
Alle anderen, 929 mensen, werden direct na aankomst vergast. Ook de
bewoners van Beth Zekenim. Sobibor was een vernietigingskamp. Mijn
Tante Jantje werd eenenzeventig jaar en dertien dagen.

De 35 mannen moesten weer in de trein stappen en werden naar een
80 km. verder gelegen kamp in het district Lublin gebracht, waar ze
tegen de ochtend aankwamen. Aan het einde van de oorlog hadden
34 van deze 35 mannen de dood gevonden. Eén heeft alles overleefd.
Dat was Elias Izak Alex Cohen, geboren in 1905 te Groningen. Hij is de
enige overlevende van het transport van 17 maart 1943. Hij was geen
arts. Hij was magazijnbediende. Hij had een EHBO diploma.

Het transport van 17 maart 1943 was het derde transport naar Sobibor.
In totaal zijn er negentien treinen met eindbestemming Sobibor geweest.
Van alle transporten naar Sobibor was dit het enige transport, waarmee
minder dan duizend mensen werden weggevoerd. Er zijn transporten bij
geweest van meer dan drieduizend mensen. In totaal zijn 34.313
mensen naar Sobibor vervoerd. Achter die grote getallen gaan
individuele mannen, individuele vrouwen en individuele kinderen schuil.

Het is toch volmaakt onbegrijpelijk. Door zo nauwkeurig te zijn, door de
getallen zo precies te noemen probeer ik het onbegrijpelijke te begrijpen,
het onbevattelijke te bevatten. Maar het is niet te bevatten. En het is niet
onder woorden te brengen. Ik kan de woorden niet vinden en ik moet het
toch proberen. Ik ben van 1941. Ik heb maar een beetje van de oorlog
meegemaakt. Bombardementen. Wij waren niet in Nederland. Mijn
ouders ontkwamen in de meidagen 1940 naar Engeland, waar mijn
vader dienst nam en een actieve rol heeft gespeeld bij de bevrijding van
Nederland. Mijn ouders praatten daar niet over.

Die generatie voor mij, zoals mijn ouders, zoals de oma van Bertien,
hebben de woorden niet kunnen vinden. Zij zwegen erover. En
misschien was er voor dat zwijgen nog een andere reden. Niet alleen
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omdat ze de woorden niet konden vinden. Joden, die de
concentratiekampen overleefden, die opdoken uit de onderduik vonden
leegte. De vertrouwde omgeving was verdwenen, er was geen misjpoge
meer. En ze dachten misschien dat er toch niemand zou luisteren. Wie
zou hen trouwens kunnen begrijpen?

Ik vertelde u eerder over het gezin van Naatje Bernard en Elias lzak
Cohen. Van hun kinderen en kleinkinderen zijn slechts twee kleinzonen
teruggekomen. Teruggekomen. Dat was het woord. ‘Niet teruggekomen’
de andere woorden. Dat werd zachtjes gezegd, fluisterend. De bewoners
en verzorgenden van Beth Zekenim zijn niet teruggekomen. Twee
kleinzonen van Naatje en Elias wel. Twee kleinzonen, die alle twee naar
hun grootvader zijn genoemd. Het waren Elias lzak Alex Cohen, de
enige overlevende van het transport van 17 maart en de andere Eli Aron
Cohen, die Joodse huisarts uit Aduard, die werkloos werd, toen Joodse
artsen geen niet-Joodse patienten meer mochten behandelen. Eli kwam
in Auschwitz terecht en kwam terug. Hij specialiseerde zich en werd
psychiater. Misschien heeft u wel eens van hem gehoord. Hij kreeg
bekendheid door zijn beschrijving van het post-concentratiekamp-
syndroom.

Ik vertelde u ook iets over Wilhem Wolff en Jantje van Hasselt.

Over iedere bewoner van Beth Zekenim is iets over hun lot te vertellen.
Hoe moeilijk de woorden ook te vinden zijn, we moeten erover spreken.
Niet alleen maar om naar het verleden terug te kijken, maar ook om
vooruit te kijken naar onze toekomst, de toekomst van onze kinderen en
kleinkinderen. Opdat zij geen slachtoffers worden. Opdat zij geen daders
worden.

Voor Tante Jantje, voor Meneer Wolff, voor de bewoners en verzorgers
van Beth Zekenim, voor de kinderen en kleinkinderen van Naatje en
Elias, voor al die anderen hebben wij de verantwoordelijkheid om niet
onze ogen te sluiten voor ontwikkelingen waarbij angst en haat, haat en
angst onze blik op gewone mensen vertroebelen. Uitsluiting, deportatie
en vernietiging beginnen met gebrek aan medeleven, gebrek aan
mededogen, gebrek aan respect en gebrek aan elkaar een plaats
gunnen: naast ons, bij ons, te midden van ons.

Vandaag gedenken wij de slachtoffers van Beth Zekenim.
Vandaag kijken we naar onze toekomst.”

* Zie daartoe de terugblik in de SFS-nieuwsbrief van september 2019, pag. 3 [red.].

klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave
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